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BAYRAMINIZ 


TURİSTAMCA 


23 NİSAN'IN 63. YILINI, 


DERGİNİZİN 6. YAŞINI KUTLUYORUZ 


Sevgili çocuklar, 

Yarınlar, sizin, bugünler sizin, yüzlerce binlerce yıllık şanlı 'geçmişimizden kalan bütün değerler sizin. Elbette, gurur ve sevinç kaynağımız olan bayramlar dasizin. 

Ne mutlu! Yarın bir bayram daha kutlayacağız: (OHürriyet | içinde, huzur içinde, güven içinde... 

Yarın kutlayacağımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını hepiniz bilirsiniz: 
23 Nisan 1920'de, TÜrkiye Büyük 
Millet Meclisi Ankara'da toplandı. 
Ulu (Atatürk'ün (önderliğinde yapılan bu ilk toplantıda, Türk devleti yeni bir yönetimle, yeni bir atılımla tekrar şahlanıyordu. Amacı, yurdu işgalcilerden kurtarmak, kendi gücümüze dayanarak varlı. 
ğımızı ve bağımsızlığımızı korumak, yurdun gerçek mutluluğuna refahına çalışmak idi. 

Atatürk'ün önderliğinde bu amaca ulaşıldı. Türk çocuklarına hür, bağımsız ve mutlu bir gelecek hazırlamayı amaçlayan o ilk toplantı gününü, her yıldönümünde bir 


bayram olarak kutluyoruz. 

“Her şey Türk çocukları diyen ve bize bağımsız bir Türkiye armağan eden atalarımız nur içinde yatsın. 

Bayramınız kutlu olsun. 

La 

Sevgili çocuklar, 

Derginiz Tercüman Çocuk, 6 yıl önce 23 Nisan 1977 günü yayın hayatına girdi. Yarın 6. yaşımızı bitirmiş, 7. yaşımıza basmış olacağız. 

Derginizin mânevi sahibi Kemal Ilıcak Amca, altı yıl önce size yürekten ve anlamlı bir armağan sunmak istedi ve okuduğunuz bu dergiyi çıkarmaya karar verdi. Bu dergi, Türk çocuklarının iyi yetişmelerine, aydın ve mutlu yarınlara ulaşmalarına huzur ve güven içinde ilerlemelerine yardımcı olacak, yalnız bu amaca hizmet edecek ve asla ticari kazanç gözetmeyecekti. 

Öyle oldu ve hep öyle olacak! 

Altı yıldan beri esirgemediğiniz ilgi, güven ve sevgi sayesinde Tercüman Çocuk okurları onbinlerden yüzbinlere ulaştı. En çok okunan, en çok sevilen dergi oldu. Bu sonuca ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. 

Siz, iyi, güzel ve değerli olan her şeye lâyıksınız. Biz de her 23 Nisan'da yeniden güçlenerek size daha güzeli, daha iyiyi, daha değerliyi vermeye devam edeceğiz. 

Bayramlarınız kutlu, yarınlarınız mutlu olsun sevgili çocuklar. 
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SARIDOMATES OLUR MU? 
DER 


Evet, Dünyada yalnızca Galapagos adalarında yetişen çok lezzetli bir cins domatesin en büyük özelliği sapsarı olmasıdır. 
Yapılan incelemeler, domatesin Galapagos'un 


Vu 


BABÜR ŞAH KİMDİR 


Hint-Türk Devleti'nin kurucusu olan Babür Şah, 1483 yılında doğdu. 
Babası Ömer Şeyh Mirza, Timur'un, annesi de Cengiz Han'ın torunudur. 
Asıl adı "Zahirüddin Muhammed Babür"'dür. Usta bir komutan ve siyaset adamı olduğu kadar, büyük bir şairdi de, Türkçe'nin Çağatay diyeleğinde , yazdığı şiirlerle Nevai'den sonra geldiği kabul edilmektedir. "'Babürnâme"' adlı eseri pek çok dile çevrilmiştir, 


kalan yerlerinde, küçük, açık kahve- 


ÇİL NASIL MEYDANA GELİR? 


Özellikle yaz aylarında pek çok kişinin yüzünde ve vücudunun açıkta 


dev o kaplumbağalarının gübresi yüzünden sarı kaldığını ortaya çıkarmıştır. 


rengi beneklerin meydana çıktığı görülür, Bu sevimli beneklere "'Çil"' dendiğini bilmeyen yoktur. 


Vahit 
BAYRAK 


n M, Ali 
KAYGIN 


Bünyar 
ALTINTAŞ 


Metin 


Adn AKI 
SOYTÜRK iie 


Metin TOPRAK 


Özkan 


HATIRNAZ Murat AYDIN 


Tayfun 


Ergin SÜMER Oo Sedat SEÇKİN 


ÖZİŞBAKAN 


Çiller, üst derinin alt tabakasında- ki boya maddesinin güneş ışınlarının etkisiyle deri üstüne taşmasından meydana gelir. Genellikle küçük yaşlarda görülür, Yaş ilerledikçe kaybolur, Gençlere çok yakıştığı için, bunlardan kurtulma yolları aramanın gereği yoktur, Ama ille de "'çilsiz bir tenim olsun"' diyenlerin yapacakları tek iş, güneş ışınlarından korunmaktar. 


TÜRKİYE'DE ÇIKAN iLK MİZAH DERGİSİ 


Türkiye'de ilk defa 
1870 yılında DİYOJEN 
adını taşıyan bir mizah dergisi çıkarılmıştır. Teodor Kasap tarafından yapılan ve o dergide yeralan karikatür de, Türkiye'de Z basılı ilk karikatür ünva- > nını taşımaktadır. N 


Zeynelabidin öz 


D. Galip KOPAR 


BİZE YAZAN 
OKURLARIMIZ... 


AYANCIK'tan Emel İzmirli, ERZURUM" dan, Ahmet Gülçiçek, İsmail Eyüpoğlu, HA-TAY'dan Ferhattin Yılmaz, KAHRAMANMA-RAŞ'tan Yunus Polat, KONYA'dan Hüseyin Şahin, İSTANBUL'dan Orhan Ogun, Ercan Saltık, İZMİR'den Emel Yiğit, SOMA'dan Nagihan Tezbaşaran, TARSUS'dan Coşkun Gücenmez. 


Mustafa 
ALTINTAŞ 


Erkan BOLÇİN 


e Yaban ölüzünün derisi kizilderilinin en değerli esy: 


sıdır. Yağmuru, soBugu geçirmeyen çadırını onda ya 


daçmişi ve geleceği anlakmek içinde bazan yaban öküzünün poskundan yararlanır. Çek. konuşmayı sgvmez. 
Anlamlı resimleriz kabilenin geçmişini, hakta gelecek-Laz karşılaşacağı olayları özetlizyiverir - Resimlere * bakan kızılderili gocuk,değuştan ölüme kader nelerle Larşılaşacağını bilir ve ona göre hazırlanır... 


A çarığını,heybesini, ketnendini de ondan yapar. Zesim siz mek, 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N aşan. Cadırını dilgdiği VA yi Kabile hear zaman dayarışma içindedir. Gelenekleri, töreleri yardır... 
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Lizilderili, de- ) 


© gün doğacak. çocuğun 

kahraman bir savaşçı akıllı bir lider olması için herkes L 
2 


ud diyordu. Ama onun bam- başka meziyeklare de sahip olacağını Kimse bilmiyordu... R 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DEVAMI HAFTAYA 


ÖĞRETMENİN, 


-...Çocuklar, hayvanlar âleminin en çalışkan ve en tutumlu hayvanı My 


Ali, hemen parmağını kaldırıp cevap verdi; 

© ——— “Karıncalar, öğretmenim. yi 

© Çünkü Ali'nin babası, ona i karıncaları 

i örnek göstermişti. Onlar gibi tutumlu 

olmasını, geleceği düşünerek tasarruf yapmasını öğütlemişti. Ali'yi alıp (| 

: İş Bankası” na götürmüştü. 

© Artık, Ali'nin biriktirdiği harçlıklar 'İş Bankası'nda Kepler 


BUNA CESARET DERLER 


eçtiğimiz günlerde Amerika'da düzenlenen bir programda, TV'de seyrettiğimiz KÖKLER dizisinin unutulmaz kahramanı Le Var Burton nefes kesen bir gösteri yaptı. 

Tek motorlu bir uçağa takılı ip merdivene tutunarak alev çemberinden geçen aktör, gösteriyi sağ-salim tamamladığında hayranlarının büyük tezahüratiyla karşılaştı... Bu denemeye niçin katıldığını soranlara tek cevabı vardı: Cesur olduğumu ispatlamak istedim!. 


Şu garip dünyada herkesin bir merakı var, Pekçok kişi güzellik yarışmaları için hazırlanırken, bazı kişiler de daha çok çirkinleşmek için ellerinden geleni yapıyor. İşte bunlardan üçü. Geçen yılın ''YÜZ BURUŞ-TURMA" yarışmasının ilk üç sırasını alan Ron Looney, Horst Ebhauer ve Constant Serres, Bu üç yarışmacı, yıl boyunca önümüzdeki yıl yapılacak yarışmada daha çirkin olabilmek için hazırlandılar, Bakalım hangisi birinci gelecek. 


bi olmuştur. 


* Dünya davul çalma rekoru Amerika Clifford Marshall'a ait. Üstelik 1977 yı ından beri de bu rekoru kıran bir başkası çıkmadı. Clifford Marshall, 26 Aralık 
1977 günü davul çalmaya başladı ve tam 
720 saat hiç durmadan çalmaya devam 
etti. Bitap düştüğü an takvimler, 25 
Ocak 1978 gününü gösteriyordu. 


* 6 Aralık 1917'de Kanada - da meydana gelen bir patlamada, A.B. Williams adlı bir Kanadalı, 
«uzaktaki bir ağacın tepesiçene fırlamış ve ister istemez bu konuda bir rekorun sahi- 


146 km. 


pa 
AZ de 


DAĞARCIKĞĞİ 


SİZİN iÇiN 
ÖĞRENDİK 


ATLAS OKYANUSU'NU 
İLK DEFA TEK 
BAŞINA UÇAKLA 
GEÇEN KİMDİR? 

Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına ilk geçen kişi, Charles Lindbergh'dir. Tek motorlu uçağıyla 20 Mayıs 1927'- de New-York'tan havalanan Lindbergh, 21 Mayıs 1927'de Fransa'nın Le 


Bourget Havaalanı'na iniş yaptı. 
i , s0, 
KIMBİLECEK &Z3 
KİM BULACAK © 


T 
PUAN KİMİN OLACAK? 


rkadaşlarınızla güzel bir oyun oynamaya ne dersiniz? 
Üstelik şimdiye kadar oynadıklarınızdan çok daha degişik bir oyun. 

Oyuncular bir masa başına oturup, ellerindeki kâğıtlara akıllarına gelen ünlü bir kişinin özelliklerini yazmaya başlarlar. Bu ünlü kişi, tarihten biri de olabilir, artist de, sporcu da. Beş dakikalık süre içinde yazısını bitiren kâğıdını katlar. Süre dolunca bütün kâğıtlar birbirine karıştırılır. 
Oyuncular bu karışımdan bir kâğıt seçerler. Kâğıtta yazılanları okuyarak, hangi ünlü kişiye ait olduğunu bilenler puan kazanır. Oyun böylece devam eder. Oyun sonunda en az puanı olan ceza alır. 
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iel 


a eği 


BİR ŞİİR 


MİLLETİM UYANIRKEN 


Şerefli bir milletin 
Asil bir evlâdıyım, 
Dedem mazi, 
Babam bugün, 

Ben âtiyim. 

Sevgi için, barış için i Hayatiyim. ii 
Bütün bayraklar düşse de, || Benimki dalgalanacak. 
Ben adaletin merkezi 
Haktan yana olanlar 
Çevremde halkalanacak 
Bu iş bugün olmazsa, 
Yarın mutlaka olacak. 
Barışta toprağa terimi, Savaşta kanımı katarım. 
Fabrikada, okulda, 
Beni böyle gördükçe 
Rahat uyur atalarım. . 
Bu hedefe varılacak, n Dâvâlar kalmaz yarım. o 
Kem gözler, art niyetler, || Pusuda kötü günümü bekler. 
Ama uzak değildir, 

Uzay çağım, atom çağım, 
Meyva verecektir emekler. 


Hasan DEMİR 


TARİHTE BU HAFTA 


22 Nisan 1918- Hakkari ve Başkale düşman işgâlinden kurtul- 


du. | 
23 Nisan 1920- TBMM'nin açılı 


şı. 

24 Nisan 1512- Yavuz Sultan 
Selim'in, babası Il. Bayezid'in | yerine Taht'a çıkışı. 

25 Nisan 1918- Kars ve Ardahan'ın kurtuluşu. 

26 Nisan 1859- Süveyş Kanalı”- 
nın yapımına başlandı. 

28 Nisan 1915- Çanakkale Kirte 
Zaferi. 5 


lesine bir harekat düzenlenir. Komutan yüzbaşı Volkan teslim n e ol çağrısı yaptığı Dot K red cevabı alınca planını uygulamaya geçer. vi yapa A SARMA 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KULE İNİŞE AÇILDI... BENDEN BLi KAPA2.. 


Ay'da Vuruşanlar 
— i 


Gİ | KULEYE 
İİ xE BAŞL 


KACANAYIN SERSEMLER / DÖNÜŞÜN * PÜSKÜRTECEĞİZ. ONLARI... 


| | KORUYUN KENDİNİZİ! 
ADAMLARIN HEPSİ 
SİLARLI... 
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UZAKTAN 
(EKANİZMASIN 
DENİZALTIDA. 
Ki Gabi SİLAH PATLAYARAK PAR-NDI.... p 
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DEVAMI HAFTAYA 


“22 HİSAN 


1983'üN 


EN BAŞARILI 


ÜLKESİ 


OLAGAĞIZ... 


Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu tarafından bildirildiğine göre, ekonomik büyüme gösterecek ülkeler arasın- 


da birinci sırayı alıyorüz. | Yapılan açıklamaya göre, 

geçen yıl & 3.8'lik bir büyüme | 

gösteren Türkiye'nin bu yıl 


e 4.7'lik bir büyüme 


hızına | 


AMERİKA'NIN 
YENİ BOMBASI: 
Lİ erişmesi bekleniyor. Bu da kü- UCAN 0TO MO B İ L çümsenecek bir rakam değil. | iz LL 


| 


a ; Bir Amerikan helikopter şirketi | verilmiş. Tek kişilik ve son derece İİ izEj> tarafından yapılan uçan otomobil, | pratik bir araç olan Moller'in bu yıl eği gösteri uçuşunda çok ilgi çekti. Plas- | sonuna doğru seri imalâtına geçile- e ceği açıklandı. Tıpkı bir uçan daireye 


benzeyen araca, uzmanlar daha şimdiden 2000 yılının otomobili gözüyle 


tik bir maddeden yapılmış olan otomobilin en büyük özelliği tekerleksiz olması. Yerden üç metre kadar yük- 


İngiliz genci 


Kuzey 


selerek yolalan araca, 


Kutbu'na yaya gidiyor... 


bi irmi altı yaşında 

David Hempelman adlı bir İngiliz genci geçtiğimiz günlerde 
Kuzey Kutbu'na doğru yaya olarak yola koyuldu. 

Kanada'nın o kuzey bölgesinden yola çıkan gencin sırtında 54 kiloluk bir ağırlık var. Çadır, yiyecek ve elektronik haberleşme araçlarından oluşan yüküyle 
-30 derece soğukta yola çıkan David Hempelman, 772 kilometrelik 


yolu tek başına aşma azminde. Ancak yola çıktıktan bir hafta sonra hiç beklemediği bir aksilikle karşılaşan genç, taşıdığı araçlarda meydana gelen bir arızayı gidermek üzere uçakla geri döndü. Bütün onarımlar bittikten sonra da yola devam etmek üzere, yürüyüşe ara verdiği noktaya bırakıldı. 

Genç maceracı şu anda yürüyüşüne devam ediyor... 


"“Moller” adı 


bakıyorlar. 


BÖBREK TAŞLARINI DÜŞÜREN 


MAKİNE YAPILDI 


Almanya'da yapılan yeni bir tıbbi cihaz, böbrek hastaları için ümit kapısı oldu. 

İlk defa Münih'de hastalara uygulanan cihaz sayesinde, böbrek taşından yakinan hastalar, ameliyat olmadan rahatsızlıklarından okurtuldular. 
Deneylerde “e 99 başarı elde edildiğini söyleyen cihaz yapımcısı firma, şimdi- 


ye kadar denemeye katılan dörtyüz kişinin de, böbrek taşlarını düşürdüklerini belirttiler. 


Böbreğe şok dalgaları veren cihaz, taşın parçalanarak düşmesini sağlıyor. 
Anestezi altında bulunan hasta, bu ameliye sirasında en ufak bir acı dahi duymuyor. 


Gazete 


YARIN ESKİŞEHİR'DE 
> TİYATRO 
ŞENLİĞİ VAR... 


Eskişehir'de yayınlanmakta olan bir mahalli gazete ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduk - ları liselerarası tiyatro şenliği yarın başlıyor. 

Liselerarası Tiyatro e olan okullar 

z şöyle: 

Endüstri Meslek ve 
Teknik Lisesi, Motor 
Meslek Lisesi, Atatürk Lisesi, Bahçelievler Lisesi, Kanallı Lisesi, Çakır Kız Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve Tepebaşı Lisesi, 

Şenlikler, Belediye 
Meclis Salonunda yapılacak. 


” eğitim aracı olacak. 
2. Çocuk Fuarı, 16 Nisan'- 


da Etap Marmara Oteli'nde açıldı. Fuarda çocuk eğitimiyle ilgili kitap, yayın araç ve gereçlerinin yanısıra, eğlence, oyuncak ve çeşitli giyim eşyası da teşhir edildi. 
Çocukların fuarda en çok ilgisini çeken şeylerin başında da fuarın maskotu palyaço geliyordu. 


Japon çocukları da 
Nasreddin Hoca'nın hikâyelerine gülecek... 


Japonya'nın en büyük yayınevlerinden birinin yöneticisi Nasreddin Hoca'nın yaşadığı yer olan Akşehir'de incelemeler yaptıktan sonra bir açıklamada bulundu. 

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın sonunda, Japonya'da ilk ve ortaokul öğrencileri için bir Nasreddin Hoca kitabı piyasaya çıkarılacak. Nasreddin Hoca'nın ders veren fıkraları, Japon çocukları için de bir 


GENÇ KARİKATÜRCÜLER 
BULVAR'DA BULUŞUYOR 


İ O BULVAR Gazetesi'nin genç karikatürcüler için düzenlediği karikatür günleri, her geçen gün daha fazla ilgi çeker hâle geldi. 

Her cumartesi BULVAR Gazetesi'nin Yazı İşleri'nde toplanan karikatürsever gençler, birbirleriyle tanışıp, saatlerini değerlendirmeye çalışıyorlar. En çok sevindikleri olay da, uzmanların denetiminde çizgilerini kuv- 
| vetlendirmek oluyor. 


konuşulan 
dil sayısı : 2796 


Fransız Dil Akademisi tarafından yapılan bir açıklama- 
/ ya göre, dünyada halen 2 bin 

. 796 dil konuşulmaktadır. 

Birkaç yüzyıl önce dünyada konuşulan dillerin 10 bin- den fazla olduğunu bildiren ilgililer, toplumların birbirleriyle kaynaşmaları ve ulaşım imkânlarının o çoğalmasıyla konuşulan dillerin azaldığı tezini ileri sürdüler. 
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Grubumuzdaki rakiplerin hepsi birbirinden güçlü 


İvrüpü Voleybol Şampiyonası eleme grup maçları 24 Nisan'da başlıyor. Voleybol milli takımımız Atina'da yapılacak ve 28 Nisan'a kadar sürecek eleme maçlarında final şansı arayacak. 

Bizim grubumuzda Belçika, Avusturya, Yugoslavya, Finlandiya, ve Yunanis- tan bulunuyor. Altı takımdan ilk iki sırayı alanlar eylül ayında Doğu Almanya da yapılacak finallere katılacaklar. 

Voleybol milli takımımızın bütün maçları zor. Rakiplerin hemen hepsi güçlü ekipler. Bu yüzden ilk iki sırada kendimize bir yer bulup final hakkını kazanırsak, bu büyük başarı olacak. 

Atina'daki maçlarda takımımızın çıkaracağı oyunlar, 24-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Balkan Şampiyonası için de bir fikir verecek. Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını almasak bile, Balkan Şampiyonası için maç tecrübemizi arttırmış olacağız. 
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Almanya maçı bizi olduğu kadar 


başka ülkeleri de ilgilendiriyor 


,B, utbol milli takımımız bu haf. 

ta Federal Almanya ile karşılaşıyor, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçlarından olan bu karşılaşmanın sonucu yalnız bizi ve Federal Almanya'yı değil, bu grupta bulunan Avusturya ve K. İrlanda'yı da yakından ilgilendiriyor. 


Grup birinciliğini kazanma şansımız olmadığı kesin, Ancak alacagımız bir galibiyet, grup birincili- 


KÜÇÜK YÜZÜCÜLERİMİZ ALTINLARLA DÖNDÜ.. 


ğinde iddialı olan Avusturya ve K. 
İrlanda'yı da sevindirecek, 

Futbol milli takımımızın K. İr. 
landa'ya 2-1 yenildiği maçta eskiye oranla iyi sayılabilecek bir oyun çıkartması bütün sporseverleri memnun etti. Hakan, Selçuk, Hüseyin, Hasan gibi gençlerin tecrübeliler ile uyum sağlaması gelecek için ümit verdi. Bu haftaki maçta da iyi bir oyun çıkarabilirsek, gelecek için ümidimiz daha da artacak. 


L üksemburg Uluslararası Yaş Grupları Yüzme Yarış- 
' larına katılan genç ekibimiz ikinci oldu. 

13-17 yaş arasındaki Milli yüzücülerimiz, başarılı bir yarışma çıkardılar. 8 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya- yı yurda getiren altın yüzücülerimiz yıllardır tekrarladıkları başarılarına bir yenisini eklemenin sevincini taşıyor- 


lardı. 


Bu arada yüzücülerimizden Gökhan Attaroğlu, yarışmaların en iyi yüzücüsü seçilerek Lüksemburg Spor Bakanı tarafından özel olarak ödüllendirildi, 

Takımımızın en çok madalya alan yüzücüsü 1970 doğumlu Ahmet Turan idi. Ahmet, dört altın ve bir gümüş 


madalya ile ilerisi için büyük ümitler vaad etti. 


POTALARDA 
TECRÜBE 
KONUŞACAK. 


luslararası Basketbol 

Federasyonu (FİBA) 
adına düzenlenen turnuva 24- 
26 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılıyor. 

Basketbol, milli takımımız bu turnuvada Hollanda, Polonya ve Mısır milli takımları ile karşılaşacak. 

Bu turnuvanın en büyük yararı, sporcularımıza Balkan ve Avrupa Şampiyonaları için hazırlanma imkânı sağlaması olacak. Takımlarında yorucu bir sezon içinde başarılı maçlar çıkaran basketbolcularımız FİBA turnuvasındaki maçlarla birlikte oynama imkânını bulacaklar. 

İstanbul'daki maçlarda sporseverler, yer aldıkları kulüplerde yıldızlaşan Efe, Erman, Necati, Melih, Mehmet 


Behçet gibi tecrübeli eleman- 


larla; başarılı maçlar çıkaran Serdar, Can, Fatih, Remzi gibi gençleri aynı takım içinde seyredebilecekler. 


Orhan Ayhan'la 
Spor Dünyası'nda gezinti... 


Altin yumruklu Türk: -3- 


Açıkgöz bir organizatör, Tom Barry ile Sabri Mahir'i karşı karşıya getirmeyi düşündü. Sabri Mahir'e çok güveniyordu... Büyük bir reklâm kampanyasından sonra iki boksör ringe çıktılar... Sabri Mahir, iri yarı İngiliz'in yanında bir çocuk gibi kalıyordu. Ama ikinci rauntda bu çocuk gibi görünen boksör, dev gibi İngilizi bir çuval halinde yere indiriverdi... Londra boks muhiti heyecan içindeydi... Bu müthiş Türk boksörü de nereden çıkıp gelmişti, kimdi?.. Sabri Mahir'i derhal Oxford ve Cambridge Üniversitelerine cimnastik hocası olarak aldılar... Bu arada Mahir, ikinci maçına da hazırlanıyordu ki, bir başka şanssızlık ortaya çıktı. Birinci Cihan Savaşı patlamıştı!.. Aslında buna şanssızlık demek doğru olmayacaktı ama, eğer şemsiye ters dönmeseydi... Sabri Mahir, 1915 yılı bitimine kadar İngilizler tarafından baştacı edilmişti ve İngiliz subaylarına boks antrenörlüğü görevi ile taltif edilmişti. Fakat bu tatlı hayat birden tatsızlaşacaktı. Çünkü orada bulunan Ermeniler, Mahir'in önemli görevlere getirilmesini kıskanıyorlardı. Nitekim, eninde sonunda yapacaklarını yaptılar ve boksörümüzü umulmadık bir anda hapse tıktırdılar. Sabri Mahir'e yakıştırılan suç ise, casusluktu... 1916-1919 yilları arasındaki üç yıl, Mahir'in acı hatıralarla dolu. esaret hayatının damgasıri taşır, İngilizler, buna rağmen ikili oynuyor ve hapiste boksörümüze İngiliz subayı olarak Mısır'da dövüşmesini telkin ediyorlardı. Fakat Mahir diretiyor ve "Ben Türk'üm, başka üniforma giymem" diyordu... Esaret, 1919'- da son buldu... Harp sebebiyle, Türkiye'ye gitmesi imkânsızdı. İngiltere, O'nu Almanya'ya göndermişti... Avusturya'nın durumu kritik ve İstanbul yolu da kapalı olduğu için, Berlin'e yerleşti... 
Tabii ki bokstan kopamazdı. Bir gece Berlin sirkinde iddialı olarak ringe çıktı ve üçü nakavtla olmak üzere 4 boksörü birden aynı gece mağlup etti. Ortalık gene allak bullak olmuştu. Ama, Sabri Mahir'i bu aradaAlmanlar da kabul etmişlerdi. 1930'da, ününü bütün Almanya'ya duyuran, Berlin sosyetesine giren, aynı yıl orada şahane bir cimnastik salonu açan Sabri Mahir, 1939'a kadar bu salonu çalıştırmış daha sonra Danzig olayı ve İkinci Cihan Harbi başlayınca, eski futbolcu Rasih Minkari tarafından tercüman olarak Paris'teki elçiliğe getirilmişti... Harp bitince Sabri Mahir gene Almanya'ya dönecek ve hayatına orada devam edecekti. 

Şu sıralarda doksan yaş civarında bulunan Sabri Mahir, Hollandalı rakibi Van Dam'la iki kere de Avrupa Şampiyonluğu ünvan maçına çıkmış ve hakemlerin ters kararı ile berabere ilân edilmişti. Buna rağmen, Almanlar maçın galibi olarak boksörümüzü göstermişler ve ismine kartpostallar çıkarmışlardı. Bu büyük boksör, Almanların meşhur dünya şampiyonu Max Schmeling'i yaratan adamdır aynı zamanda... 1920 yılında bir kasap yanında çıraklık yapan Max Schmeling'i boks salonuna getiren ve ringe kazandırıp Dünya Şampiyonluğu'na kadar yükselmesine sebep olan tek isim, Türkiye'nin ilk boksörü Sabri Mahir'dir... 


SİNEMA MÜZiK 


KISACIK * Fatma Girik'in üvey kar- 


deşi Günay Girik'le birlikte 

rol aldığı ikinci film olan VISACIK Yakılacak Kadın”, ai F sinemalarında gösterildi. İlk KISACIK filmi "Gülsüm Ana"da çok 


başarılı bir oyun sergileyen ik genç Günay Girik, ikinci fil- 


minde de bu başarısını tekrarlıyor. 


* İngiltere'de tiyatro kurslarına katılan Cihan Ünal, ya- 
, kında Türkiye'ye dönecek. 
Ünlü aktörü merakla bekleyenlerin başında ise hiç şüphesiz sinemacılar geliyor. 


* Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Selma Güneri, gizli gizli Türk Sanat Müziği çalı-Şıyor. Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Lütfü Güneri'nin kızı olan Selma Güneri assolist olmaya hazırlanıyor. 


UĞURSUZLUK 


TARIK BUĞRA'NIN İKİ ESERİ 


Baba 


yock'tan sonra 
,, annede ölmek üzere 


DALLAŞ 


DAĞITIYOR... 


kranların sevilen dizisi "Dallas"ın Jock Ewing'i, Jim Davis 

hayattan ayrılınca bildiğiniz gibi dizinin senaryosunu yazanlar bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardı. Yapılan bu değişikliğe göre baba Jock bir uçak kazası sonucu hayatını kaybetmişti. O günden beri babasız kalan Ewing'ler, kısa bir süre sonra iyice yetim kalacaklar. Çünkü anneleri Bayan Ellie'de bir süre sonra aralarından ayrılacak. 

Bayan Ellie ya da asıl adıyla Barbara Bel Geddes henüz hayat- ta. Ancak geçtiğimiz günlerde tehlikeli bir kalp ameliyatı geçiren sanatçıya doktorları film çevirmeyi kesinlikle yasakladılar. Ve bu yasağa uymamasının intihar olacağını bildirdiler. Bunun üzerine çaresiz kalan Bayan Ellie, çok sevdiği "Dallas" dizisinden ayrılmak zorunda kaldı. p 

Şimdi "'Dallas"'ın yapımcıları kara kara düşünüyor. Yapılacak iki şey var bu durumda. Ya baba Jock'ta olduğu gibi senaryoda değişiklik yapıp Bayan Ellie'yi öldürmek,ya da O'na çok benzeyen bir oyuncu bulup diziyi öylece sürdürmek, Yapımcılar şimdi harıl harıl yeni oyuncu arıyorlar. Bulamadıkları takdirde mecburen Bayan Ellie'nin de hayatına son verecekler, 


BEYAZGAM'DA 


ğü yazar Tarık Buğra'nın 


"Küçük Ağa"'dan sonra bu defa "Yalnızlar" adlı eserinin televizdizisi olarak çekimlerine başlan- 


"Yalnızlar" o Tarık (o Buğra'nın .O'lı yıllarda yazdığı ilk romanlaan biri. İstanbul Televizyonu'n- 
, Hüsamettin Ünlüoğlu'nun yönet- o ve 4 bölüm olarak renkli yayınrası plânlanan dizinin her bölümü Jakika sürecek. Yaklaşık 5 milliraya malolacak olan dizide, 


Deniz Gökçer, Haluk Kurtoğlu, Diler Saraç ve Numan Pakner gibi sanatçılar rol alıyorlar. İlk bölümü 26 Mayıs tarihinde ekranlarımıza gelecek olan "Yalnızlar" için yapımcısı Hüsamettin Ünlüoğlu şunları söylüyor. 

"— Tarık Buğra'nın "Yalnızlar" adı o romanını okuduğum zaman bir televizyon dizisi haline getirmeyi aklıma koymuştum. Ancak ara- ya giren başka diziler yüzünden buna bir türlü fırsat bulamadım. Şimdi bu imkânı bulduğum için çok mutluyum. 


* Nokta ile Virgül Tiyatrosu hayli beğenilen "Çılgın Yen- ge"' adlı oyunlarına bu defa Suadiye Atlantik Sineması'nda yeniden başladılar. Bu oyunda ekranlarımızdan "Döndü" olarak tanıdığımız Defne Yalnız darol alıyor. 


BAHARLA GELEN 
PULLAR... 


PTT İdaresi turizm hamlesine 

katkıda bulunmak amacıyla 
yeni bir karar aldı. Türkiye'de 311 
merkezde bulunan pul makinelerine, turizmle ilgili Türkçe ve İngilizce ibareler bulunan klişeler takılacak. 

Pul makinelerinde kullanılması kararlaştırılan dört slogan şunlar: “Seyahat (oülkesi (o Türkiye-Turkey, country to travel” 

“Türkiye'yi görünüz-Visit Turkey” “Tarih.Güneş-Deniz ülkesi Türkiye-Turkey, country of history, sun end sea” 

“Türk pullarını biriktiriniz.Collect Turkisch Postage Stamps”" 


. 
sveç, Norveç, marka ve İzl sunda ortak bir 
Turizm mevsimini; 

N mini, günlerde beş ülke de fi hat Edin" 
lar, 

Beş ülkenin ülkelerinin tabii resimler kullanıldı 

. >. : 

Finlandiya ve Norveç'i 
Pullar görülüyor. 


sloganı ile pu 


Bu ibareler, reklam spotu için anlaşma yapılmamış bulunan -pul makinelerine hemen takıldı. Daha önce belli bir süre için reklam spotu basmak isteyen müesseseler tarafından kiralanmış makinelere de sözleşme süresi dolar dolmaz takılacak. 


İSLÂM SANATLARI SERGİSİ İÇİN 


“LÜTFEN BİR 
İLK GÜN ZARFI 
VERİR MİSİNİZ ? 


20 Nisan günü 


EE 


lanılacak. 


I slâm Sanatları Ser- 
©» "özel Tarih Damgası" 

a kullanacak. 
“özel Tarih Damgası 


Posta Merkezi ile sergide açılacak merkezlerde kul- 


İLK GÜN ZARFI ÇIKIYOR 


İlk gün zarflarının pul- 


çağ p gisi"'nin açılışı se- Suz olanları 10 liradan, bebiyle PTT “İlk Gün  pulluları ise 20 liradan sa: Zarfı" Oo çıkaracak ve tılacak. Bu zarflardan bir 


miktarı da çeşitli illerde- ki posta merkezlerine dağıtılacak. Zarflar üç ay süre ile satışta kalacak ve 

20 Temmuz 1983 günü- 

ne kadar satılmayanlar 
. imha edilecek. 


İstanbul 


KUZEY ÜLKELERİ, 
ORTAK pul ÇIKARDI 


Finlandiya, Danianda turizm konu. 
çaba içine girdiler, şladığı bu 
Kuzeye Seyalar çıkarttı. 


Ikarttığı Pullarda da güzelliğini gösteren 
» Fotoğraflarda n çıkarttığı 


İngiliz (o Milletlerarası Topluluğuna bağlı Guerney son olarak dört pulluk bir seriyi satışa sundu. 

Pullarda motif olarak tarihi kalıntılar ve tabii güzellikleri yansıtan resimler kullanıldı. Resim- de şehrin limanının görüntüsünün (o yansıtıldığı pul görülüyor. 


ya) 


KERVANI 


NE PASAPORT NE SINIR... 


TİBETLİ BUNLARIN HiÇBİRİNİ 


TANIMIYOR... 


TİBET İNSANININ TEK YOLU TEHLİKELİ DAĞLAR. 
TEK ARACI «YAK» LAR 


k. 


Tibet'ten Nepal'e yola çıkan kervanda 15-20 kişi bulunur. Bunlardan her 


biri 4-5 Yak'ı yönetir. Dağların karlarla kaplı yamaçlarında yolculuk son derece güç şartlarda yapılır. Kafile yılda iki kere gelir ve gider. Asırlardır yapılagelen bu yolculukta hiçbir engel tanınmaz. 


arla kaplı dağları, buzlu ya-.: 


maçları aşan kervanın yaylaya 

gelişi dört gözle beklenir. Tibet'ten yola çıkan kervan 

mensupları Nepal'in Tsangpo yaylası halkı tarafından coşkuyla karşılanır. 


Akşam yemeği birlikte yenir. 
Gece türküler söylenir, oyunlar oynanır. İçine biraz yağ atılarak hazırlanan özel çaylar içilirken iki taraf birbirine, bir önceki gelişten bu ya- 


na geçen süre içindeki olayları anlatır. 
Tibetli kervancıların sınırı aşarak 


Nepal'e geçişleri bilinen usullerle olmaz. Binlerce metre yükseklikteki bu dağlarda ne pasaport kontrolu, ne de gümrük kapısı vardır. Tibet'ten yola çıkan kafile yılda iki defa Nepal'e girer ve bir süre sonra da geldiği yoldan geri döner. 
Asırlardan beri süregelen bu yolculuk hâlâ hiçbir engel tanımadan yapılmaktadır. 


Tibet'ten gelen kafilede 15-20 kişi bulunur. Bunlar yüz kadar Yak (Tibet öküzü) ile karlar, buzlar arasında son derece güç bir yolculuk yaparlar. Binbir tehlike içinde 6-7 günde sınıra ulaşırlar. Ve sonra srnırı aşıp Nepal'de Piling şehri yakınlarındaki yaylaya varırlar. 

Kafiledeki her Tibetli 4 veya. 5 
Tibet öküzüne yükleyerek getirdiği yün, yağ ve tuzu yayla halkına verir. Karşılığında onlardan un, pirinç ve sebze alır. Bu alış-verişte para kullanılmaz. Mal alınır, mal verilir. 

Kervan yılda iki yolculuk yapar. 
Bu yolculuklardan ilki Temmuz veya Ağustos, diğeri kışın en civcivli zamanı olan Aralık veya Ocak ayında olur, 

Tibetliler Tsangpo *yaylasındaki 
15 köyü ev ev dolaşırlar. Ellerindeki 
malları ihtiyaçları olarlarla değiştirirler. Bir dahaki sefer için siparişleri alırlar ve yine geldikleri yoldan ülkelerine dönerler. 


Tibetli kervancıların işleri gerçekten de zordur. Her biri 4-5 "Yak'ın yönetiminden sorumludur. 


.Aslında bu tür yolculuk Yak'tan 


başka bir hayvanla yapılamaz. Çünkü Tibet öküzleri 60-70 kilo yükle een sarp yamaçlarda güvenle yol alabilirler. Yere sıkı basarlar. Etleri yenir, sütleri içilir, gübreleri yakıt olarak kullanılır. 


Kervandakiler yol boyunca gecelerini kıl çadırlarda geçirirler. Her çadırda beş kişi yatar. Çadırın etrafına soğuktan, fırtınadan korunmak için tuz çuvalları yığarlar. Ve tehlikenin ilk bölümü, ancak Nepal'e geçilip yaylaya varılınca atlatılmış olur. 

Dağların yamaçlarında 2500 
metreden daha aşağıdaki düzlüklere inemezler. Yüksek yerlerde yaşayan Yak'ların ciğerleri, daha aşağı seviyelerde solunum yapmaya uygun değildir. Bir süre yüksek düzlükler- de kalan kafile alış-verişi, daha doğrusu takas işlemlerini tamamlayınca dönüş yolculuğu başlar. Nepalliler onları sınıra kadar uğurlar. Sonra herkes günlük işlerinin başına döner. 

Ve daha ilk günden, yaklaşık altı ay sonra yeniden gelecek kervanın yolunu gözlemeye başlar. 
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PINAR SÜT 


“sağlığınız icin” 


